
SCANDINAVISCHE KLERENWINKEL OPENT FILIAAL IN VOORMALIG PAND
BLOCH

Twee uur aanschuiven voor opening
Gentse Monki
Waar Bloch ooit zijn bolussen verkocht, is vrijdag in Gent de kledingwinkel  Monki
geopend. Twee uur voor de opening stond er al een wachtrij.

SANDER LUYTEN

Wat zou Jacques Bloch ervan denken, mochten honderden jonge vrouwen
twee uur voor de opening van zijn patisserie al staan aanschuiven? We zullen het
wellicht nooit weten. Bloch sloot in 2008. Vrijdag stonden die dames er. Niet voor
hem, maar voor Monki.

De Scandinavische kledingketen uit de H&M-groep opende in het hoekpand in
de Veldstraat haar tweede vestiging in ons land. Enkele maanden geleden ging op
de Antwerpse Meir al een Monki open. Net als in Antwerpen lokte dat in Gent heel
veel volk. Al die meisjes en jonge vrouwen zijn dol op de betaalbare, kleurrijke
kleren van het merk.

Monki opende deuren in het pand waar vroeger patisserie Bloch was, een hoekpand in de Gentse Veldstraat.
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De eerste in de wachtrij was Frile Verschueren (19). ‘Ik sta hier al van 9.15 uur.
Ik wilde er absoluut bij zijn’, vertelt de studente. ‘Monki heeft alles, van bikini’s tot
accessoires. De kleren zijn zeer modieus en betaalbaar. Het is wel duurder dan
Primark, maar de kwaliteit is ook beter.’

Tweede in de rij was Jasmien Ubben (29). Zij looft de uitgesproken kleuren en
prints van Monki: ‘Met hun outfits spring je er een beetje uit. En vandaag geven ze
meteen 40 procent korting. Ik moest er dus wel bij zijn.’

Eind dit jaar opent in Brussel de derde Monki in ons land.
 
 
 
 
 
Bron: De Standaard - 26 mei 2018 - Oost-Vlaanderen

http://www.standaard.be/extra/static/checkapp/index.html

